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Biografie van Laurent Peeters

Laurent Peeters werd te Weelde geboren op 14 oktober 1878, als oudste 
van een gezin van zeven kinderen, waarvan één op jonge leeftijd stierf.

Na het vroegtijdig overlijden van zijn vader ging hij eerst als bakkersgast 
werken om voor het gezin letterlijk het brood te verdienen.

Omstreeks 1900 belandde hij in Antwerpen en kwam er terecht als 
leerjongen bij de uitgeverij drukkerij Spitaels. Toen hij daar de vergulders 
aan het werk zag, besefte hij dat hij boekbinder zou worden. Voor hij 
zich als zelfstandige vestigde, zou hij nog een korte tijd werken bij een 
mevrouw Keuth, die de boekbinderij van haar overleden echtgenoot zelf 
wenste voort te zetten.

Op 14 februari 1903 huwde hij Joanna Theresia Lestiboudois (geb. 13 
oktober 1877), en vestigde zich als zelfstandig boekbinder en vergulder in 
de Helmstraat 18 te Borgerhout, waar de gehele benedenverdieping als 
atelier werd ingericht. Snel kwamen er ook twee dochters: Maria (1903) 
en Joanna (1905 1986). Weldra zou het werk toestromen en kon de jonge 
vakman zich in de praktijk waarmaken.

Na een tiental jaren verslechterde echter de internationale toestand en 
weldra brak de Eerste Wereldoorlog uit. Reeds in augustus 1914 besloot 
het gezin Antwerpen te verlaten. Het ging richting Nederland, waar zij 
uiteindelijk als vluchtelingen verbleven te Deurne (Noord Brabant). Daar 
werd op 8 november 1914 nog een zoon geboren: Joannes Laurentius. 
Pas eind december keerde het gezin naar Antwerpen terug. Kort nadien 
werd er uitgekeken naar een grotere woning en uiteindelijk werd er op 19 
oktober 1915 verhuisd naar de Lange Bisschopstraat 9 te Antwerpen. Het 
atelier zou weer de hele benedenverdieping in beslag nemen.

Hoewel hij een self made man was, verwierf Laurent Peeters na de oorlog op 
vrij korte tijd een grote bekendheid, zodat hij in de jaren twintig reeds twee 
voltijdse medewerkers in dienst had. Later kwam er nog een leerjongen bij.
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Op 17 maart 1924 had Peeters dan de gelegenheid een huis aan te kopen 
in de Korte Achteromstraat 6 te Antwerpen. De voorkamer beneden werd 
nu een smaakvol kantoor, waar hij zijn cliënteel kon ontvangen. Vooral het 
vergulden op leder bezorgde hem een grote vermaardheid.

Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1930 exposeerde Peeters zelf enkele 
werken, waaronder de kwarto uitgave van Pieter Brueghel van Felix  
Timmermans, met ondermeer een kruik, vis en brood in opgelegd leder op 
het voorplat. Een vijfenzeventigjarige collega uit Gent, de boekbinder  
August de Decker Lemaire, die de tentoonstelling had bezocht, stuurde 
hem op 29 oktober 1930 een enthousiaste brief. Nog hetzelfde jaar  
publiceerde Peeters zijn eerste boek: Handleiding voor den boekbinder 
(uitg. Regenboog, Borgerhout 1930).

In 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit. Kort nadien moest Peeters zijn 
medewerkers ontslaan. Zijn zoon, die bij hem als binder werkte, werd naar 
Duitsland gedeporteerd. Maar het werk verminderde nauwelijks. Intussen 
leidde hij een leerling op: Hugo Puylaert, zoon van Camille Puylaert,  
vennoot van de Drukkerij Van Dieren. Hij was zijn leerling van februari 
1941 tot 1943. In 1942 verscheen, ondanks de oorlog, nog een tweede 
boek: Het vergulden op leder (Drukkerij Dirix, 1942).
Helaas, het vele werk werd hem te zwaar. Laurent Peeters geraakte  
overspannen en werd verplicht rust te nemen. Op I januari 1944 stopte hij 
defintief zijn werkzaamheden en werd de boekbinderij opgeheven.  
Hetzelfde jaar verkocht hij zijn atelier aan Hugo Puylaert, die het nog 
steeds intact heeft bewaard.
Nog meer dan tien jaar mocht Peeters op zijn lauweren rusten.  Weliswaar 
met een wankele gezondheid, maar toch nog genietend van het leven. 
Op verzoek van Maurits de Meyer, directeur van de Standaard Uitgeverij, 
werkte hij intussen aan zijn derde boek: Handboek voor den boekbinder, 
dat in 1946 verscheen.
Op 20 juni 1948 werd Peeters zwaar getroffen door het plotselinge overlijden 
van zijn echtgenote.

En op 27 november 1955 vond hij zelf de eeuwige rust.

FRANS REUSENS
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Colofon

Het Handboek voor den Boekbinder is in 1946 in het licht gegeven door de 
uitgever N.V. Standaard Boekhandel te Brussel. De oplaag bedroeg 1000 
exemplaren.

De auteursrechten bleven bij de auteur en na diens overlijden bij zijn 
erven. De langstlevende kleinzoon van Laurent Peeters was de heer Frans 
Reusens, overleden op 19 april 2009. Zijn erfgename, mevrouw Erna Stevens 
te Antwerpen, heeft de auteurs- en publikatierechten overgedragen aan 
Atelier De Ganzenweide, we zijn mevrouw Stevens daarvoor zeer  
erkentelijk.

Laurent Peeters behoorde tot de beste Vlaamse boekbinders van de 
twintigste eeuw; zijn produktie is van grote omvang geweest en menig 
bibiofiele verzamelaar is blij met en trots op zijn banden van deze  
meesterbinder.

Op verschillende exposities zijn boekbanden van Laurent Peeters 
tentoongesteld geweest. Ter gelegenheid van een expositie in 1991 heeft 
Frans Reusens een biografie geschreven over zijn grootvader, deze is met 
toestemming van mevrouw Erna Stevens in deze heruitgave integraal 
overgenomen.

Deze heruitgave omvat 250 exemparen in losse katernen, bij Thieme 
Apeldoorn Boekentuin gedrukt op Munken Premium papier van Arctic 
Paper te Zweden. De biografie van Laurent Peeters en het colofon zijn 
gezet in de Palatino light.
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